ŞİMDİ KAVRANMASI 
GEREKEN GÖREV 
HALKASI NEDİR? 


“Türkiye Halklarının Taleplerini Destekleme Kampanyası” çerçevesinde başlattığımız “Politik Tutuklulara Özgürlük Yürüyüşü” çeşitli yönlerden olumlu sonuçlar yaratarak 5 Kasım'da Bonn'da noktalandı. 

21 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 
Uzun Yürüyüş ve bu yürüyüş sırasındaki etkinlikler Türkiye halklarının talepleriyle gerçek bir dayanışma örneği oldu. 

Uzun Yürüyüş, Türkiye halklarıyla dayanışma faaliyetlerinin yetkinleşmesi ve yoğunlaşması için olumlu bir zemin yaratmış bulunmaktadır. Şimdi kavranması gereken halka, elde edilen sonuçları Türkiye halklarının baskıya ve zulme karşı mügadelesini güçlendirecek bir faaliyete kanalize etmektir. 
Bunun yanısıra, 12 Eylül Faşizmi'nin ve Evren-Özal iktidarının politik ve moral yönlerden mahkum edilmesi çabalarını yoğun- 


laştırmaktır. 
* Xx 


“Politik'Tutuklulara Özgürlük Yürüyüşü,” Türkiye'de halklarımızın ve ilerici-devrimci güçlerin yasak altında tutulduğu, Genel Af için imza toplayanların bile gözaltına alındığı, demokrasinin ve seçimlerin egemen sınıflar arasındaki çıkar çatışmalarının araçları haline getirildiği; yurtdışında ise, Türkiye'de demokrasiye geçişin yaşandığı iddiasının yaygınlaştığı, buna 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© GENEL AF YÜRÜYÜŞÜ 'NE 
TOPLAM 1618 KİŞİ KATILDI 


© SPD VE YEŞİLLER GENEL AF İÇİN RESMİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAKLAR. 


© Alman Dışişleri Sözcüsü Dr. Born, yürüyüş heyetiyle yaptığı görüşmede, Türkiye'de idam cezasının kalkmasını selamlayacaklarını açıkladı. 


© 30 Ekim günü yürüyüşçülerle görüşen Alman Sendikalar Birliği (DGB) yöneticileri, Alman Parlamentosu'ndan bir heyetin Türkiye'ye gitmesi halinde sendikalarının da bir temsilci göndereceğini açıkladı. DGB idam cezalarının kalkması ve Genel Af'fın çıkarılması yönündeki çalışmaları destekleyeceğini belirtti. 


T'K'P ve TİP'in dönüş politikası üzerine: 


ASIL ÖNEMLİ OLAN CEZAEVİNDEKİLERİN DIŞARI ÇIKMASIDIR! 


Yazısı 8. Sayfa'da 


i] 


KVKK, VI Devrimci İşçi (Özel Sayı) 


Federal Almanya'da 21 Ekim ile 5 
'asım tarıhleri arasında gerçekleştiilen “Politik Tutuklulara Özgürlük 'ürüyüşü” geniş bir yankı uyandırdı. 
'ürkiye'de Insan Hakları Derneği 
HD) tarafından açılan kampanyayı esteklemek amacıyla başlatılan yüüyüşe toplam 1618 kişi katıldı. Sosal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller 'artisi'nin, Af Örgütü'nün, Alman iendikalar Birliği'nin (DGB) ve diğer ir çok tanınmış kişi ve kuruluşun lesteklediği Genel Af yürüyüşü 5 Kaıım'da Bonn'da yapılan bir basın topantısı ile sona erdi. 

“Politik Tutuklulara Özgürlük Yürüyüşü,” 21 Ekim ve 23 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Kuzey ve Güney'in- deki şehirlerde başladı. Bonn'a giden yolları izleyen yürüyüşçüler, yol üzerindeki şehirlere uğrayarak eylemlerini sürdürdüler. Uğranılan şehirlerde yürüyüşün yanısıra gece ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. 

Yürüyüş kolu, toplam 21 şehirden 

geçtikten sonra Bonn'a ulaştı. Yürüyüşün ilk 10 günü şehir içlerinde yaya, , şehirler arasında arabalarla gerçekleştirildi. Son 4 gün ise hem şehir içlerinde hem de şehirler arasında yaya gerçekleşti.15 gün boyunca şehir* içlerinde yapılan yürüyüşlere toplam 
1618 kişi katıldı. Yapılan gecelere 
katılımla birlikte bu sayı 2000'e ulaştı. Bergisch Gladbach-Köln-Bonn yürüyüşü 160 kişiyle gerçekleşti. 

2 Kasım (Pazartesi) akşamı Köln'- 
de yapılan geceye 500 dolayında kişi katıldı. Bu gecede türküleriyle Fuat Saka, Şivan Perwer, Ali Asker, Emekçi, Orhan Temur ve Cömert; şiirleriyle 

Nihat Behram, konuşmalarıyla Ömer Polat yer aldı. 


Baştarafı sayfa 1'de 


GENEL AF YÜRÜYÜŞÜ'NE 
TOPLAM 1618 KISI KATILDI 


Yürüyüşün geçtiği şehirlerde partiler, sendikalar ve diğer kuruluşlar ziyaret edilerek yürüyüşün amaçları anlatıldı. 

Yürüyüş sırasında 5200 imza toplandı. 6 Aralık'a kadar devam edecek olan imza kampanyasıyla bu sayının 
10 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Toplanan imzalar, bir heyet aracılığıyla Insan Hakları Derneği yöneticilerine iletilecek. 


SPD; YEŞİLLER, AF 
ÖRGÜTÜ ve DGB 
KAMPANYAYI 
DESTEKLİYOR 


Yürüyüş boyunca şehirlerde parti ve diğer kuruluşlar ziyaret edildi. Bir çok kuruluş Genel Af kampanyasını desteklediğini açıkladı. Alman Sendikalar Birliği (DGB) yabancılar sorumlusu Mathisen Türkiye'ye yapacağı gezi sırasında bu konuyla ilgileneceğini belirtti. Öte yandan yürüyüş kolunun Düsseldorf'ta bulunduğu gün, (30 Ekim) DGB Genel Merkez Binası'nda yürüyüşçülerden bir heyet DGB yöneticileriyle görüştü. DGB yöneticileri, İnsan Hakları Derneği'nin kampan- 


hariç, Genel Af'fı olumlu bulduğunu söyledi. 

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi, yürüyüşçülerin taleplerini desteklediklerini açıkladılar. 

5 Kasım'da yapılan basın toplantısına, Devrimci İşçi, Türkei Information dergileri ile yürüyüşçüler adına Erol Şirin katıldı. Basın toplantısında ayrıca, avukat Şerafettin Kaya, TÖB-DER Artvin Şube Başkanı ve Artvin 


21 Ekim'le 5 Kasım tarihleri arasında yaptığımız Uzun Yürüyüş'ün geçtiği her şehirde değişik faaliyetler yapıldı. 
İşlek caddelerde açılan ştandlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. 


yasını desteklediklerini, Türkiye'ye Devrimci Yol Davası'nın bir numaralı 


parlamenterlerden oluşan bir heyetin gitmesi halinde bu heyete temsilci vereceklerini açıkladılar. 

4 Kasım günü, 150 kişilik bir grup 

halinde T.C. Büyükelçisi ile görüşmek amacıyla Bonn .merkezinden 12.km uzaktaki Bad Godesberg'e yüründü. 
Büyükelçi, görüşme önerisini kabul etmedi. Yürüyüşçüler, Büyükelçilik önünde protesto gösterisinde bulunduktan ve yürüyüşün taleplerini içeren dökümanları Büyükelçilik'te görevli bir memura ilettikten sonra ora- dan ayrıldılar. Yine 4 Kasım günü yürüyüşçüler adına bir heyet hükümet yetkililerini ve partileri ziyaret etti. 
CDU ve FDP görüşme önerisini kabul etmedi. 

Yürüyüş heyetiyle görüşen Dışişleri Bakanlığı Türkiye Sorumlusu Dr. 
Born hükümet adına konuştuğunu belirterek, “Federal Almanya'nın Türkiye'de Idam Cezası'nın kalkmasını selamlayacağını” açıkladı. Dr. Born, ki- 


ŞİMDİ KAVRANMASI 
GEREKEN GÖREV 
HALKASI NEDİR? 


karşılık solun ve devrimci çevre- olmakla birlikte, eylem, bu alanlarda halka, 12 Eylül Rejimi'nin adli, lerin bu iddiayı geçersizleştirecek bir çok soru işareti ortaya çıkar- hukuki, idari uygulamalarıyla faaliyetler yerine birbirleriyle uğ- dı. Kaldı ki, eylem zaten sınırlı Türk ve Kürt halklarına karşı işleraşmaya devam ettiği şartlarda amaçlar taşımaktaydı ve bir kam- diği suçların yargılanacağı Ulus” yapıldı. $ © panyanın başlangıcı ve duyuru- lararası Mahkeme'nin gerçek-Uzun Yürüyüş bir yönüyle, bu suydu. 7 yıldan bu yana içerde ve leşmesi için bütün gücümüzü seşartlara anlamlı bir müdahale ol- dışarda sistemli bir şekilde sürdü- ferber etmektir. 
du. Şöyleki: rülen ve bir çok kesimde etkili Uzun Yürüyüşün açığa çıkar- 
“Türkiye Halklarının Taleple- olan yalan ve demogojinin bir tek dığı potansiyel ve ilişkiler; yürürini Destekleme Kampanyası”nın eylemle etkisizleştirilmesi zaten yüşe katılanların azim, heyecan başladığı Ekim ayından itibaren mümkün değildi. ve kararlılığı; yürüyüşe çeşitli kişi yürütülen faaliyetler, Alman ve ve kuruluşların yaptığı anlamlı Türkiyeli geniş bir kesime Türki- Bunun bilincinde olan bizler, destek; çeşitli eksikliklernedeniy- ye'deki gelişmelerin doğrudan ve yurtdışında şimdiye kadar sürdü- le eylemliliğe kazanılamayan doğruca iletilmesini sağladı. Sen- rülen yığınla olumlu çabanın bir güçlerin varlığı ve bunlarla birlikdikalar, bazıpartiler ve diğer ku- devamı olarak Dayanışma Hare- te birşeylerin yapılabileceği gerruluşlar, bu faaliyetler sayesinde keti'ne doğru bir temelde ivme çeği; Türkiye'de devrimci-demok-Türkiye'deki siyasi durumla daha kazandırmaya, Almanya'da ve di- ratik güçlerin mücadelesinin ivyakından ilgilenme ihtiyacını ğer ülkelerde Türkiye sorununu me kazanıyor olması gibi olgular duydular. Aynı çevreler, rejimin yeniden gündeme aldırmaya ça- Dayanışma Hareketi'nin yukar- ve Özal'ın yaptığı politik manev- lıştık. daki hedeflere ulaşabilmesi için raları şimdi daha dikkatli bir göz- Uzun Yürüyüş, bu bağlamda gerekli olan şartların varlığına le izlemeye başladılar. Daha ön- azımsanmayacak sonuçlar yarat- işaret etmektedir. 
celeri, Türkiye'nin demokrasiye mış bulunmaktadır. Önemli olan bu şartları doğru döndüğünü düşünen ya da bazı Şimdi önemli olan bu sonuçla- bir zeminde değerlendirip ileriye nedenlerle Türkiye ile ilgileri aza- rıve Ekim başından buyanakaza- doğru geliştirmek ve bu çerçevelan çeşitli kişi ve kuruluşlar, bu nılan ilişki ve mevzileri, Türkiye de yurtdışındaki anti-faşist potantutumlarını sorgulama gereği halklarının mücadelesini güçlen- siyelin birliğini sağlamak olmalıduydular. direcek bir çizgide yoğurup birleş- dır. 
; tirmektir. Bunlar başarılamayacak işler Öte yandan Uzun Yürüyüş, sol — Şimdi önemli olan, Uzun Yü- değildir. 
saflardaki sessizliği, duyarsızlığı rüyüş sırasında kendimizde göz- İnanıyoruzki, başta bizler, yırtan, Dayanışma Hareketi'nin lemlediğimiz eksiklikleri süratle Devrimci Yol taraftarları ve Devhangi perspektifle ele alınması gidermek ve kampanyayı güçlen- rimci Işçi olmak üzere diğer devgerektiğini belirleyen, sol grupla- direcek yeni faaliyetlere hazırlan- rimci kuruluş ve çevrelerle ilericirın ve devrimcilerin hangi işlerle maktır. demokrat güçler, gereksiz didişuğraşmaları gerektiğini vurgula- Şimdi kavranması gereken meleri bir yana bırakır, güçleriyan mesajlar içermekteydi. Eyle- halka, Türkiyeli devrimci-demok- mizi, olanaklarımızı somut hedefmin taleplerine, sonuçlarına ve ratik güçlerle Avrupalı demokra- ter etrafında birleştirir ve yeni bir diğer yönlerine karşı vurdumduy- tik ve ilerici güçlerin içinde yer heyecanla görevlerimize sarılırmaz bir tutum içinde olanları uya- aldığı, “Türkiye Halklarının Ta- sak bu hedeflere ulaşabiliriz. Ve rıcı yönler taşıyan Uzun Yürüyüş, leplerini Destekleme ve Türkiye'- böylece Türkiye emekçi halklarışüphesiz hedeflerine tam olarak de İnsan Haklarını İzleme Komis- nın ve ilerici, demokrat ve devrimulaşamadı, Evren-Özal iktidarı yonu”nun oluşumu yönünde çaba ci güçlerin mücadelesine anlamlı lehine yurtdışında yaratılan hava- harcamaktır. ve değerli katkılarda, desteklerde lgili kele, a, n aata Cimdi narakon hulunabhiliriz. 


gelmektedir. 


leri, 


isteyenleri, 


katılmaya çağırıyoruz. 


Kelle Lanvanmnort 


şisel görüşü olarak cinayet işleyenler 


DEVRİMCİ YOL 
İÇİN BAĞIŞA 
ÇAGRI 


Yurtdışında yaşayan devrimciler olarak Devrimci Yol'umuz için her yıl açtığımız bağış kampanyasını bu yıl Kasım ayında başlatmış bulunuyoruz. 

Türkiye'deki gelişmeler gözönüne getirildiğinde bu yılki kampanyanın önemi ve anlamı kendiliğinden anlaşılır hale 


Türkiye'nin yeni bir yıla hazırlandığı şu günlerde, bizlerin ve yurtdışında bulunan emekçilerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan çok sayıda gelişmenin varlığı bilinmektedir. 

© Cezaevlerindeki tutuklulara yardımcı olmak isteyen- 


© Zor durumda bulunan devrimcilere destek olmak © İşçi sınıfının ve emekçi halkların bağımsız devrimci 


seçeneğinin yaratılmasına katkıda bulunmak isteyenleri ve tüm ilerici, demokrat ve devrimcileri kampanyamıza 


Bağış için hesap numarası: Y. Aydın 


sanığı Enver Karagöz, 84 Ekim'inde idam edilen Hıdır Aslan'ın abisi Kazım Aslan, işkencede öldürülen Zeynel Abidin Ceylan'ın kardeşi Ozan Ali Asker yer aldılar. 

Basın toplantısına Yeşiller adına milletvekili Ellen Olms katıldı, Yeşiller'in Genel Af kampanyasını ve yürüyüşü desteklediğini, 10 Aralık'ta Ankara'daki Af Yürüyüşüne temsilci göndereceklerini, Alman parlamentosunda Türkiye ile ilgili genel görüşme açacaklarını, parlamentodan bir heyetin Genel Af için Türkiye'ye gitmesini kabul ettiklerini açıkladı. 

Daha sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına milletvekili Monika Ganseforth söz aldı. SPD temsilcisi, Genel Af talebini ve yürüyüşü desteklediklerini, 10 Aralık'ta Ankara'daki Af Yürüyüşü'ne temsilci göndermek ve ayrıca Genel Af için resmi bir heyetin Türkiye'ye gönderilmesini sağlamak için çaba harcayacaklarını açıkladı. 


Stadtsparkasse Hannover 
Konto Nr.: 326 66 110 
BLZ: 250 501 80 
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YÜRÜYÜŞÜN HER GÜNÜ 


BAŞLIBAŞINA BİR 
EYLEMDİ! 


21 Ekim'de Bremerhaven'den, yine aynı gün Münich'ten, 22 Ekim'de Hamburg - Hildesheim ve Bremen'- den, 23 Ekim günü ise Ulm'den başlayan Uzun Yürüyüş'ün her günü başlıbaşına bir eylem özelliğindeydi. Yürüyüşümüzün başladığı şehirlerde olsun, yürüyüş kolunun geçtiği şehirlerde olsun yapılan etkinlikler geniş bir kesimin ilgisini çekiyordu. 


Bu ilgi, yürüyüş kolunu karşılayan 


devrimci ve demokratların sıcak dayanışmasıyla daha bir anlam kazanıyordu. 

Uzun Yürüyüş, basın-yayın organ- 


larına da yansıdı. Yürüyüş kolunun geçtiği her şehirde gazete ve radyolar yürüyüşe yer verdiler. Tageszeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung gibi büyük gazetelerin yanısıra yerel basın da yürüyüşleri haber olarak verdi. Bazı şehirlerde televizyon yerel yayınlarında yürüyüşü izleyicilerine duyurdu. Köln Radyosu ise 3 
ayri günde yürüyüşle ilgili haberler verdi. 

Uzun Yürüyüş, Alman televizyonu ZDF'nin Türkiye Mektubu adlı proğramında 14 Kasım günü 3-4 dakika gösterildi. 


GÜN GÜN 
UZUN YÜRÜYÜŞ 


Bu anlamlı eylemin öyküsünü okuyucularımıza sunmak istiyoruz. Önce Kuzey kolunun, daha sonra da Münih ve Ulm kollarının faaliyetlerini gün gün özetleyerek okuyucularımızın Uzun Yürüyüş'ü daha yakından anlamalarına yardımcı olmaya çalışacağız. 


KUZEY 
KOLLARI 


21 EKİM - 
BREMERHAVEN 


Uzun Yürüyüşün ilk başladığı yerlerden birisi Bremerhaven idi. Eylemle ilgili olarak daha önceden çeşitli hazırlıklar yapılmış, talepleri ve yürüyüşün gerekçelerini içeren dosyalar çeşitli kuruluşlara ve kişilere iletilmiştir. Yürüyüş öncesi, DKP, DGB, SPD, SDAJ, Jusos, Yeşiller, Alman Gençlik Örgütleri Birliği, KB, FİDEF ve ATİF yönetici ve üyeleriyle görüşülmüştü. 
Bu kuruluşların yöneticileri imza kampanyasını desteklediler. 

Bremerhaven'deki yürüyüş 21 Ekim günü saat 16'da şehir merkezinde başladı. Yürüyüşe 50 kişi katıldı. Yürüyüşte, Belediye Meclisi üyelerinden Yeşiller Partisi üyesi Micael Frost bir konuşma yaptı. Şehir çıkışına kadar 

"birlikte yüründü. Saat 18'de şehir çıkışına varıldı, burada Uzun Yürüyüş'e katılacak arkadaşlar uğurlandı. 


21-22 EKİM- 
BREMEN 


Bremerhaven'den Uzun Yürüyüş'e katılanlar aynı akşam saat 19 dolaylarında Bremen'e ulaştılar. Yürüyüşçüler Bremen'de bir grup arkadaş tarafından karşılandı ve hep birlikte yürünerek o akşamki bilgilendirme toplantısının yapılacağı salona gidildi. 

21 Ekim akşamı Bremen'de yapılan geceye çok sayıda katılım oldu. 
Gecede Türkiye'deki gelişmeler ve insan hakları sorunu konularında açıklamalar yapıldı. Slayt gösterildi. Daha sonra avukat Eberhart Schultz bir konuşma yaparak kampanyayı demokrat avukatlar olarak desteklediklerini açıkladı. Arkasından ATİF, AStA, Af Örgütü, İlticacılar Grubu, Halkın Fedaileri ve bir papaz söz alarak kampanyayı desteklediklerini açıkladılar. ATIF üyeleri bu şehirdeki tüm çalışmalara katıldılar. 

22 Ekim günü saat 11'de Bahnhof’ 
ta basın toplantısı yapıldı. Daha sonra yürüyüşe başlandı. Şehir çıkışına kadar kalabalık bir şekilde yüründü, ora- 


dan Uzun Yürüyüş'e katılacak olanlar 


Hannover'e hareket ettiler. 


e 


dı. Yürüyüşe çoğunluğu Alman 40 kişi katıldı. İki saat süren yürüyüş bittikten sonra bu şehirden Uzun Yürüyüş'e katılacak olanlar, arabalarla Hannover'e hareket ettiler. Hildesheim'de Genel Af kampanyası, İranlı ilticacılar, Yeşiller, SPD, Jusos, Volksfront, Af Örgütü ve Evangelische Kirche tarafından değişik şekillerde desteklendi. 


22 EKİM - 
HANNOVER 


Bremerhaven, Bremen, Hamburg ve Hildesheim'den gelen yürüyüşçüler 
22 Ekim günü saat 16-17 arası Kröpcke'de karşılandılar. Karşılamaya FIDEF üyeleri de katıldılar. Kröpcke'- de yapılan konuşmalardan sonra şehir 
içinde yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 1 
saat süren yürüyüşe 60 kişi katıldı. 
Saat 19'da yürüyüşçüler gece yerine ulaştılar. 

Saat 20'de başlayan geceye 110 
kişi katıldı. Geceye Devrimci Işçi taraftarlarının yanısıra bazı FİDEF ve ATIF üyeleri de katıldılar. 

Türkiye'nin 80-84 arasındaki dönemini gösteren film gecede ilgiyle izlendi. Daha sonra devrimci ozan Ali Asker, Genel Af yürüyüşçülerine ve geceye katılanlara sevda ve kavga türküleri sundu. 


Bremen'deki yürüyüş, Bremerhaven'den gelen ekibin karşılanmasıyla 


başladı ve yürüyüşe 70 kişi katıldı. 


Gece ve yürüyüş, Bremen TV'sin- de, Türkçe yayın yapan bir radyoda ve tüm günlük gazetelerde yer aldı. 


22 EKİM - 
HAMBURG 


Hamburg'ta yürüyüş öncesi yapılan çalışmalar sayesinde Yeşiller'in, KB'nin ve DKP'nin desteği sağlandı. 
Türkiyeli gruplarla 4 defa toplantı yapılmış olmasına rağmen somut bir sonuç alınamadı. Kurtuluş taraftarları eylemi desteklediler ve yürüyüşe de katıldılar. Hamburg içindeki yürüyüşe 
4 tarafsız arkadaş da katıldı. 

22 Ekim günü saat 12.30'da 
Dammtor'dan Hauptbahnhof'a kadar 
2 saat süren bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe 40 dolayında kişi katıldı. Saat 15'e doğru, Uzun Yürüyüş'e katılacak arkadaşlar arabalarla Hannover'e ugurlandı. 


22 EKİM - 
HILDESHEIM 


Uzun Yürüyüş'ün 2. günü miting ve gösteri yapılan şehirlerden birisi de Hildesheim idi. Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi ile Asyl e.V. tarafından birlikte örgütlenen faaliyetlerin sonucunda 22 Ekim günü saat 16'da şehir merkezinde yürüyüş yapıl- 


PANEL VE TÜRKİYE 
GERÇEĞİ 


Uzun Yürüyüş'ün Kuzey kolu Hannover'deyken yapılan gecenin bir bölümü de tartışma şeklinde geçti. Türkiye'deki siyasi gelişmelerin ve Genel Af kampanyasının tartışıldığı panele, DGB temsilcisi, Yeşiller temsilcisi, bir avukat ve bir papazın yanısıra Türkei Information temsilcisi ile Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi'nden bir arkadaş katıldı. 

Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi'nden arkadaşın sunuş konuşmasından sonra söz alan konuşmacılar Genel Af yürüyüşünü desteklediklerini açıkladılar. 

Türkei Information sözcüsünün yanısıra, Türkiye'ye daha önce giden heyetlerde yer alan papaz Herbert Bergegrün ile avukat W. Schindler, Türkiye'de yaşanan gerçekleri somut bir şekilde dile getirdiler. 

23 Ekim günü, yürüyüşçüler heyet 
halinde partileri ziyaret ettiler. Aynı akşam bir kilise kuruluşunun salonun- da toplu halde bulunan yürüyüşçüler; SPD Aşağı Saksonya Eyalet milletvekili bayan Heidi Alm-Merk ile SPD milletvekili Gerd Andres ziyaret ettiler. SPD yürüyüşün taleplerinin gerçekleşmesi için çaba harcayacaklarını açıkladılar. 


Yürüyüşçüler 23 Ekim akşamı da Hannover'de kaldılar. 


HANNOVER'DEN 
BİELEFELD'E 


24 Ekim sabahı saat 9'da buluşan 
Kuzey yürüyüş kolu, NDR (Kuzey Alman Radyo-TV) binası önünde bir gösteri düzenledikten sonra şehir içine hareket etti. Şehrin merkezi yerinde saat 11'de yürüyüş başladı. Hannover'in işlek yerlerinden geçen yürüyüş çevreden ilgiyle izlendi. 80 dolayında kişinin katıldığı yürüyüş 3 saat sürdü. 
Yürüyüşçüler saat 14.10'da arabalarla Bielefeld'e doğru hareket ettiler. 


Yürüyüşcüler 


Bielefeld'de bir grup devrimci tarafından karşılandı. Ve 


feld çıkışında sona erdi ve buradan arabalarla Hamm şehrine hareket edildi. Bielefeld'deki faaliyetlere, çeşitli siyasal eğilimlerdeki arkadaşların birlikte yer aldıkları dernekle Barış Evi'nin büyük katkıları oldu. Yeşiller, eylemi desteklediklerini açıkladılar. 


HAMM'A VARIŞ 


Saat 12 dolayında Hamm'a varıldı. Yürüyüşçüler otoban girişinde karşılandı. Tatil günü oluşu v.b. nedenlerle bu şehirdeki ilk eylem arabalı yürüyüş şekilinde düzenlenmişti. Hamm'- daki arkadaşların planına uyularak arabalar pankart ve afişlerle donatıldı ve yürüyüşe başlandı. 20 km. yol boyunca 4 önemli semtte duruldu ve buralarda konuşmalar yapıldı. 

Şehir içerisinde yapılan bu ilk arabalı yürüyüşün oldukça ilgi uyandırdığı gözlendi. Yürüyüş 15 arabayla gerçekleştirildi. Saat 18'de gece başladı. Gecede ve dia gösterildi, tartışma yapıldı. DKP adına bir kişi söz alarak DKP'nin dayanışma mesajını okudu. Geceye 70 dolayında kişi katıldı. Geceyi ve eylemi Yeşiller (GAL), KB, Dritte Welt Komite ve papazlar desteklediler. 


birlikte 6 km.'lik bir yürüyüş yapıldı. 


Saat 15.30'da Bielefeld'e varıldı. 
Yürüyüşçüleri şehir girişinde bir grup Bielefeldli antifaşist karşıladı. Buradan 6 km. uzunluğunda yeni bir yürü- 


yüşe başlandı. Yaklaşık 100 kişinin - katıldığı yürüyüş şehir içinde bulunan - 


gece yerine kadar sürdü. Bütün şehirlerde olduğu gibi burada da megafonlarla Almanca ve Türkçe konuşmalar yapıldı, bildiriler dağıtıldı. Saat 18'de toplantı yerine ulaşıldı. 


BİR KARA HABER... 


Önceden yapılan proğram geregince 24 Ekim akşamı Bielefeld'te eğlence gecesi düzenlenmişti. Fakat yürüyüşçüler Bielefeld'deki gece yerine vardıklarında kara bir haber ulaşmıştı kendilerine. Yakından tanıdıkları Aydın Erol (Yavuz) ölmüştü. Gece yerine varır varmaz ulaşan bu kara haber yürüyüşçülere iletildiğinde bütün arkadaşlar derin bir üzüntüye kapılmışlardı. Nasıl olurdu da bir devrimci, bir başka solcu ya da devrimci tarafından öldürülebilirdi? Nasıl olurdu da, kendisini solcu ve devrimci olarak tanımlayanlar Türkiye ve Türkiye Kürdistanı ile ilgili Anlamya'da yapılacak bir yığın iş varken birbirleriyle çatışırlardı? Ve nasıl olurdu da Yavuz gibi birisine kurşun sıkılabilirdi? Hangi lanetli el vurmuştu onu? 

Yavuz'un ölüm haberinden oldukça etkilenen yürüyüşçüler o akşamki eğlence gecesini iptal ettiler. Ve bir grup arkadaşın Hamburg'a gitmesini kararlaştırdılar. O akşam moral bozukluğu içinde yattılar. 


BİELEFELD'TEN 
HAMW'A 
HAREKET 


25 Ekim sabahı 8.30'da yeniden 
yürüyüşe başlandı. Bu kez sessizce yüründü. 8 km.lik bu yürüyüş Biele- 


26 EKİM - 
HAMM 


26 Ekim sabahı saat 10'da şehrin j 


merkezi yerinde bilgilendirme masası açıldı. Akşam 18'e kadar burada imzâ toplandı. Yürüyüşçülerden bir grup ise parti ve diğer kuruluşları ziyaret etti. 
Yeşiller, SPD ve ÖTV sendikası yürü yüşçülere yakın ilgi gösterdiler. Ay gün yapılan basın toplantısına Yeşil ler'den ve SPD'den birer temsilci kas j tıldı. i 
Si 
SİYAH ÇELENK VE 
ESSEN'E HAREKET 


27 Ekim sabah saat 9'da, beledi 
binasının önünde toplanıldı. Nazi dör neminde eyalet mahkemesi olarak kullanılan ve bir çok antifaşistin cezas landırıldığı bu binaya, Nazi dönemin- de öldürülenlerin ve Türkiye'de faşizm tarafından katledilenlerin anısına say» gı duruşu yapıldı ve binaya siyah çelenk bırakıldı. 

Daha sonra Essen'e doğru hareket edildi. 


"Uzun Yürüyüşün ilk başladığı yerlerden birisi Ulm'dü. Ulm'deki yürüyüşe 56 kişi katıldı. Eylem gazetelerde geniş 


şekilde ve resimli olarak yer aldı. 


KOLLARI 


Uzun Yürüyüş'ün Kuzey kolu ile 
Güney kolları, 27 Ekim'de Essen'de birleşmiş oldukları için şimdilik Kuzey kolunun öyküsünü Hamm'da noktalıyoruz. Münih ve Stuttgart kollarını izledikten sonra yeniden Essen'e döneneceğiz. 


> 
21 EKİM - 
MUNIH 

Uzun Yürüyüşün kollarından birisi olan Deggendorf-Münih kolu, yürüyüşe 21 Ekim günü saat 14.30'daki basın toplantısından hemen sonra başladı. Süddeutsche Zeitung'un yamsira Türkiye Postası gazetesinin izlediği basın toplantısında Brezilyalı papaz Arnoldo da yer aldı. Basın toplantısında Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannis Sakelleriou (SPD) ile Yeşiller'in Baverya Eyalet Meclisi'ndeki basın sözcüsü HansDieter Reichhel'in kampanyayı destekledikleri açıklandı. 

Basın toplantısından sonra yürüyüş geçti. Şehir içinde 35 kişilik bir grup halinde 2 saat süren bu yürüyüşe Kurtuluş ve Av. Dev-Genç taraftarları da katıldılar. Uzun YÜrüyüş'e katılacak olan 7 kişi 19.30'da Nürnberg'e uğurlandı. 


22 EKİM - 
NURNBERG 


Bu şehirdeki ön çalışmanın yetersizligi nedeniyle Nürnberg'te yürüyüş yapılamadı. 22 Ekim günü saat 18'de basın toplantısı ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Basın toplantısına Baverya Eyalet Meclisi milletvekillerin- den Günther Schramm (Barış Listesi'- 

[ nden) katıldı. Basın toplantısı bittikten sonra film gösterildi, Ozan Cö- 
| Kürtçe türküler söyledi. 


23 EKİM - 
ASCHAFFENBURG 


- Münih kolu 22 Ekim akşamı Nürnberg'de kaldı. Ertesi gün yürüyüşçüler “Aschaffenburg'a hareket ettiler. Yolda ortaya çıkan bazı aksamalar nedef “niyle yürüyüşçüler Aschaffenburg'a önceden kararlaştırılan saatte ulaşamadılar. 

Nürnberg-Würzburg otobanı üze- 

“rinde yürüyüşçüleri beklemekte olan Aschaffenburg'lu 35 arkadaş, yürüyüşçülerin gecikmesi nedeniyle yürüyüşe başlıyamadılar. Polisin yürüyüş 

- iznini uzatmaması nedeniyle o gün yürüyüş yapılamadı. Aynı akşam saat 17'de basın toplantısı yapıldı. Daha 

«sonra da 40 kişinin katıldığı sohbet 


toplantısı düzenlendi. Her iki toplantıya da Yeşiller'in ve Alternatif Liste'- nin temsilcileri katıldılar. Sohbet toplantısından sonra Ozan Cömert türküler söyledi. 


ASCHAFFENBURG'da 
24 EKİM GÜNÜ. 
YAPILAN YÜRÜYÜŞ 
ÖNCEKİ AKSAKLIGI 
UNUTTURAN BİR 
EYLEM OLDU 


Münih kolunun zamanında gelmemiş olması nedeniyle 23 Ekim öğleden sonra yapılamayan yürüyüşün yarattığı olumsuzluk 24 Ekim'deki yürüyüşün etkisiyle bir anda giderildi. 24 
Ekim saat 9.30'da başlayan ve şehrin 
işlek yerlerinden geçen yürüyüş 45 
kişiyle gerçekleşti. Oldukça ilgi çeken bu yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü. 

Yürüyüşün bitiminde saz çalınarak ve topluca türkü söylenerek yürüyüşçüler Frankfut'a uğurlandı, 


i 


süren geceye Ufuk Adalı'nın yanısıra diğer devrimci sanatçılar katıldılar. 
Frankfurt'taki yürüyüş ve gece, uzun yürüyüşçülerin moralini daha da yükseltti, Uzun Yürüyüş'ün Frankfurt bölümündeki faaliyetlere DİDF üyesi dernek taraftarı devrimciler aktif bir destek verdiler. 


Geceyi Frankfurt'ta geçiren yürüyüşçüler 25 Ekim günü Wiesbaden'e hareket ettiler. 


22 EKİM - 
ULM-STUTTGART 


Güney'in 2. kolu 22 Ekim'de Ulm". 
de yapılan basın toplantısıyla yürüyüşün bir ön duyurusunu yaptri'Siyerel gazete basın toplantısım'okuyucularına duyurdu. Ertesi gün saat 15'te yürüyüş başladı. Einstein Anı'tı önünde biraraya gelen 56 kişi Ulm içinde 2 
saat sürece yürüdüler. Havanın yağışlı olması yürüyüşe katılımı etkiledi. Ancak, yürüyüşün şehrin en kalabalık yerinden geçmesi canlı bir ilgi yarattı. 


Konuşmalarla ve bildirilerle yürüyü- 


şün amaçları geniş bir kesime duyuruldu. Ülm'de yayınlanan gazeteler, hem yürüyüşe hem de yürüyüşçülerle yapılan röportajlara yer verdiler. 


Yürüyüşcüler, uğradıkları her şehirde partileri ve diğer kuruluşları ziyaret ettiler. Hamm'da SPD yöneticileri yürüyüşcülerle... 


FRANKFURT 
YÜRÜYÜŞÜ 
YÜRÜYÜŞÇÜLERİN 
MORALİNİ DAHA DA 
YÜKSELTTİ 


Aschaffenburg'dan gelen yürüyüşçüler Frankfurt Baselerplatz'da 24 E- 


-kim günü saat 14'te Frankfurtlu arka- 


daşlar tarafından karşılandılar. Buradan Bethovenplatz'a kadar yüründü. 
Yürüyüşe 50 dolayında devrimci katıldı. Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalar Frankfurtlular tarafından ilgiyle izlendi. Yürüyüşün bittiği saat 18'- den sonra gece başladı. 21.30'a kadar 


15 KMLİK 
MEŞALELİ 


23 Ekim Cuma günü saat 18'de 
Stuttgart otoban girişinde Ulm'den gelen yürüyüşçüler Stuttgart'lı devrimciler tarafından karşılandı. Daha sonra 50 kişinin katıldığı meşaleli yürüyüş başladı. Yürüyüşün meşaleli oluşu, oldukça ilgi çekti, Yürüyüşçüler, saat 21'e doğru derneğe geldiler. Burada dia ve film seyredildi. 


24 Ekim Cumartesi günü saat 10'- 
da Arbeitsamt'ın önünde toplanıldı. 
80 kişiyi bulan yürüyüş kolu, T.C. Kon- 


AVUSTRALYA'DAN 
TÜRKİYE'YE 
HEYET GİDİYOR 


Yurtdışında sürdürülen Genel Af ve insan hakları kampanyasının bir parçası olarak Avustralya’da da çeşitli faaliyetler 


örgütlendirildi. Bu ülkede yaşıyan devrimcilerin çabasıyla Türkiye'ye bir heyetin gönderilmesi kararı alındı. > ( 
Önümüzdeki yılın Ocak ayı içinde Türkiye'ye gidip incelemelerde bulunacak olan heyetin içerisinde, senatör, avukat, doktor ve gazeteci yer almaktadır. 20 Kasım günü Sydney'de bir gece yapıldı. Heyet üyeleri geceye katılarak Türkiyeliler'le yakından tanıştılar. Gecede, he- 


solosluğu önünde bir süre durarak konsolosluk önünde bekleyen Türk ve Kürt emekçilerine yürüyüşün amaçlarını anlattı. Daha sonra yürüyüşe devam edildi. Stuttgart'ın en işlek yerlerinden geçildi. Şehir merkezinde bir miting yapıldı. Mitingden sonra yürüyüşe Stuttgart otoban çıkışına kadar devam edildi. Saat 13.30'da Uzun Yürüyüş'e katılacak ekip Mannheim'a uğurlandı. 


24 EKİM - 
MANNHEIM 


Ulm-Stuttgart kolu saat 14.30 dolayından Mannheim'a ulaştı. Ne var ki Güney'in diğer kolunun Aschaffenburg'da yaşadığı aksaklık Mannheim'da da tekrarlandı. Ulm-Stuttgart kolunun önçeden duyurulan saatte gelemeyişi  yYürüyüş-kolunu: karşı» lamak amacıyla Mannheim girişinde “bekleyen kalabalığın sayısını gittikçe azalttı. Topluluğun bir bölümünün önceden belirtilen saatin geçmiş olması yüzünden karşılama yerinden ayrılmış olması yürüyüşün 35 kişiyle yapılmasi sonucunu doğurdu. Bu aksaklığa .rağmen Mannheim içinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün bitiminden sonra derneğe gidildi. Dernekte bulunulduğu sırada, Hamburg'ta arkadaşımız Yavuz'un öldürülmesi haberi geldi. Ve Mannheim'daki aksaklığa rağmen moralleri oldukça yüksek olan yürüyüşçüleri derin bir üzüntüye sevketti. 


150 KİŞİLİK 


WIESBADEN 


YÜRÜYÜŞÜ ve 
YENİDEN YÜKSELEN 
MORALLER 


Genel Af kampanyasına Ulm, Stuttgart ve Mannheim’dan katılan devrimciler Yavuz'un ölümünün yarattığı üzüntünün yanısıra bu tür olayların doğurduğu olumsuz siyasi sonuçların nasıl giderileceği kaygısıyla başladı- 


lar 25 Ekim günkü eyleme. 


O gün saat 10'da Mannheim'dan ayrılma hazırlıkları yaparken herkes, 


solun provakasyon ortamından nasıl - 


kurtulacağını tartışıyordu. Yürüyüş- 
.çülerde oluşan ortak kanı, şu an içinde bulundukları eylemlik türünden somut siyasi sorunların ve devrimci görevlerin öne çıkarılmasıyla, soldaki olumsuzlukların aşılabileceği şeklindeydi. 

Yaptıkları eylemin aynı zamanda provakasyon ortamına ve sol içi kavgalara anlamlı bir müdahale olduğu noktasında birleşen yürüyüşçüler bozuk bir moralle de olsa saat 11'de Mannheim'dan Wiesbaden'e doğru hareket ettiler. Wiesbaden Hauptbahnhof'unda kendilerini kalabalık bir grubun beklediğini görünce, moralleri yavaş yavaş yükselmeye başladı. Ulm-Stuttgart kolu, burada Münih kolu ile birleşti. Saat 14'te Hauptbahnhof'un önünden başlayan yürüyüşe 150 kişi katıldı. Yürüyüş Pazar günü olmasına rağmen çevreden bü- 


© Avustralya'daki 


yetin Türkiye'ye gidiş nedenleri ve amaci anlatıldı. 

- Genel Af'la ilgili olarak ise yüzlerce imza toplandı. Avustralya'daki tüm ilerici, demokrat kuruluş ve kişilerle görüşül- 
“dü, bunların desteği alındı. Türkiye'de insan haklarının durumunu özetleyen İngilizce bir 


“broşür hazırlandı ve bu broşür 


gin bir şekilde dağıtıldı. 
“Devrimci 
Jlşçi “taraftarlarının Türkiye halklarının talepleriyle daya- 
‘mma faaliyetleri bundan sonra da yoğunlaşarak devam edecektir. ; 


Hamm'daki yürüyüş ve mitingte çocuklar eyleme ayrı bir renk kattılar. 


yük- ilgi gördü. Saat 16'da şehir merkezinde yapılan mitingle yürüyüşün o günkü bölümü tamamlandı. i 

Aynı akşam yapılan gece ise oldukça canlı geçti. Wiesbaden’den bir sanatçı, yürüyüş kolundan Ozan Cömert yine Wiesbaden’den Ege yöresi türkülerini söyleyen 3 kişilik bir grup ve 


, Türkiyelilerle Almanların oluşturdu- 


ğu bir grup gecede yer aldı. Bu gruplar ve sanatçılar, dayanışmanın güzel bir. 
örneğini sundular. Wiesbaden'deki' faaliyetler bazı değişik siyasal eğilim- deki kişiler tarafından da desteklendi. 


KÜRŞAT İSTANBULLU 
TÜM SOLU 
MÜCADELEYE 
ÇAGIRDI 


Gecede konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Kürşat İstanbullu yer aldı. 
Bir kaç ay önce Türkiye'den çıkmak zorunda kalan Kürşat İstanbullu, Türkiye'deyken yazdığı yazılar ve yayınladığı kitaplarla Evren-Özal faşizmi- nin boy hedeflerinden birisi haline gelmişti. Özellikle işkence ve kayıplar konusunda araştırmalar yapan ve Metris. Cezaevi'ndeki direnişi kitap haline getiren Kürşat İstanbullu, gecede yaptığı konuşmada Uzun Yürü» yüş'ün önemi ve anlamı üzerinde durdu. Türkiye'deki durumlar hakkında geceye katılanları bilgilendiren Kürşat İstanbullu, ülkemizdeki sınıf mü-. 
cadelesinin yurtdışında yaşıyan de- 
"mokrat, ilerici ve devrimcilere önemli görevler ve sorumluluklar yüklediğini vurguladı. Uzun Yürüyüşçüleri yürekten selamladığını belirten Istanbullu, böylesi eylemlerle her zaman dayanışma içinde olacağını açıkladı. 

Oldukça başarılı geçen o günkü yürüyüş ve geceden sonra, bir devrim- 

.cl arkadaşın ölümünün üzüntüsü hala devam ediyor olsa bile yürüyüşçüler yeniden önceki morallerine kavuştular. 

Ertesi gün ise Mainz'de yapılan kısa bir yürüyüşten sonra, Güney kollarını temsilen bir grup arkadaş Kuzey koluyla birleşmek amacıyla Essen'e hareket etti. 


“il La 


NANA 5 ANAN eziz İşçi (Özel Sayı) 


BİRLEŞEN 
KOLLARI 


ESSEN'DE ARABALI 


26 Ekim akşamı Güney kolu Essen' 
e ulaştı. 

27 ekim sabahi Hamm'dan ayrılan 
Kuzey kolu saat 11 dolayında Essen'e geldi. Şehrin girişinde her iki kol birleşerek yeni bir yürüyüşe başlandı. 
İkisi minibüs olmak üzere 21 arabalık bir konvoy halinde essen'e doğru hareket edildi. Araba konvoyunun her iki tarafında 5-6 arkadaş bütün yürüyüş boyunca bildiri ve özel sayı dağıttılar. 

Çevreden ilgiyle izlenen yürüyüş, şehrin en işlek caddelerinden geçtikten sonra T.C. Essen Konsolosluğu önüne ulaştı. Burada arabalardan inilip bir süre beklendi, çeşitli konuşmalar yapıldı. Topluca devrim andı içildikten sonra arabalarla tekrar şehir merkezine gelindi. Şehir merkezindeki kalabalık bir caddede de saat 12'- den itibaren açılmış olan imza ştandı- nın yanına gelindi. Aynı akşam, bir grup arkadaş, Essen Türkiyeli Demokratlar Derneği'nin davetlisi olarak bu kuruluşu ziyarete gitti. Adı geçen dernek, yürüyüşü desteklediğini bildirdi. 


28 EKİM PARTİ 
ZİYARETLERİ VE 
BASIN TOPLANTISI 


Ertesi gün gruplar halinde partiler ve diğer kuruluşlar ziyaret edildi. Ilk gidilen kuruluş DGB oldu. Ancak 
DGB yetkilileriyle görüşmek mümkün olmadı. Daha sonra ÖTV başkanıyla görüşüldü, ÖTV başkanı yürüyüşü desteklediğini, bunu yazılı şekilde kamuoyuna da açıklayacağını bildirdi. Partileri ziyaretle görevli ekibin gittiği ilk kuruluş MLPD oldu. Bu parti, eylemi desteklediğini açıkladı. Yeşiller de eylemi desteklediklerini açıkladılar. Daha sonra SPD'ye gidildi. 
SPD yöneticileri de yürüyüşün taleplerini desteklediklerini açıkladılar. 
Akşam üzeri ise DKP'ye gidildi. DKP, eylemi ve talepleri desteklediğini, maddi katkıda bulundu. 

28 Ekim günü saat 17'de basın 
toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, Yeşiller'den, DKP'den, Anti-Faşist Forum'dan ve yürüyüşçülerden birer temsilci katıldı. Essen'deki eylemler, Ruhr'un iki büyük gazetesi olan WAZ ve NRZ tarafından resimli olarak duyuruldu. 


Essen! 'de yürüyüşcüler FIDEF üyeleri tarafından verilen akşam ye-' 


meğinde. 


İSVEÇ'TE 
GENEL AF 
KAMPANYASI 


Avrupa'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi İsveç'te de Genel Af için çeşitli faaliyetler örgütlenmektedir. Insan Hakları Derneği'nin Türkiye'- de açtığı kampanyaya paralel olarak İsveç'te sürdürülen çalışmalar bir komite aracılığıyla hayata geçirilmektedir. “Genel Af Mücadelesini Destekleme Komitesi”'nde şu kuruluşlar yer almaktadır: Dayanışma Derneği, Dayanışma Komitesi, Devrimci İşçi, DİBAF, Gerçek-Apk, 


İSTİB, Komkar ve YKDK. 


Bu kuruluşlar adına çıkarılan bildirilerde, Genel Af erin gerekçeleri açıklanmakta ve söz konusu kuruluşların faaliyetlerinin 


desteklenmesi istenmektedir. 


Destekleme komitesi şimdiye kadar şu çalışmalar yapmıştır: © İnsan Hakları Derneği ve TAYAD'la maddi dayanışma örgütlen- 


miştir. 


© İnsan Hakları derneği'ne gönderilmek üzere imza kampanyası 

başlatılmıştır. 3 Aralık'a kadar toplanan imzalar İHD'ye gönderilecek fakat imza kampanyasi bu tarihten sonra da devam edecektir. 

0 İHD'nin faaliyetlerini desteklemek üzere bir kart hazırlanmıştır. 

Bu kart. Ekim sonunda Stockholm'un en işlek postahanesinin önünde 

dağıtılmış. ve 620 kartın İHD'ye. gönderilmesi sağlanmıştır. 


faaliyetlerin yapıldığı kampanya değişik sekillerde 


28 akşamı FİDEF üyesi bir dernekte FIDEF'li arkadaşlar yürüyüşçülere yemek ikram ettiler. Yemekten sonra dernek yöneticileriyle eylem üzerine sohbet yapıldı. Dernek yöneticileri, eylemi doğru bulduklarını ve desteklediklerini açıkladılar. 

Uzun Yürüyüş'ün Essen'deki bölümü, Devrimci İşçi, FİDEF, Sosyal Demokratlar, Partizan taraftarları ve bazı bağımsız devrimci kişilerden oluşan bir grup tarafından örgütlendi. Bu güçler, eylemi birlikte düzenlediler. 
Bunların yanısıra, Yeşiller, Otonomlar ve Anti-Faşist Forum üyeleri de eyleme aktif destek verdiler. 


29 EKİM - 
DUISBURG 


Yürüyüş kolu 29 Ekim sabahı erken saatlerde araba konvoyu halinde Essen'den Duisburg'a hareket etti. 

Uzun yürüyüşçüler Duisbug Hauptbahnhof'unda Duisburg'lu arkadaşlar tarafından karşılandı. Bahnhof'tan ştand yerine kadar süren kısa bir yürüyüş yapıldı. Şehrin işlek bir caddesin- de açılan ştand ilgi gördü ve çok sayıda imza toplandı. Bu arada heyetler halinde çeşitli kuruluşlar ziyaret edildi, saat 16'da Yeşiller'in bürosunda basın toplantısı düzenlendi. Daha sonra ise FİDEF'e bağlı bir derneğe gidildi, orada yemek yendi, türküler söylendi. Derneğe yürüyüşçüleri ziyaret amacıyla “Türkiye Demokratlarıyla Dayanışma Girişimi” 
ile “Türkiye Insan Hakları ve Demokrasi Dayanışma Girişimi” temsilcileri geldiler. Adı geçen komite temsilcileri komite adına mesaj okudular, eylemi desteklediklerini bildirdiler. Adı geçen komite sözcüleri yürüyüşe maddi katkıda da bulundular. 

Yürüyüşçüler daha sonra gece kalınacak yer olan kiliseye gittiler. Ertesi sabah erken saatlerde uyandılar ve Düsseldorf'a gitmek üzere hazırlığa başladılar. Kilise papazı, yürüyüşçüleri uğurlarken bir konuşma yaptı ve insan hakla icin yapılan her eylemin yanında.olduğunu açıkladı. 

Essen ve Duisburg'taki eylemler yerel Alman basınında ve Türkiye Postası gazetesinde yer aldı. 


- Düsseldorf'taki yürüyüş 11'de başladı, 


Yürüyüşe 90 kişi katıldı. 


30 EKİM - 
DÜSSELDORF 
İÇİNDE | 

30 KLİK 


30 Ekim sabahı Duisburg'tan arabalarla Düsseldorf'a hareket edildi. 
Düsseldorf'ta saat 11'de yürüyüş başladı. YÜrüyüş kolu ogün, ilk kez bir şehrin içinde 30 km. yürüdü Oo Düsseldorf'un enişlek caddelerinden geçti ve büyük ilgi gördü. Birkaç Nazi bozuntusuyla bir Türk faşistinin sataşması dışında hiç bir olay olmadı. 

Yürüyüş kolunun bu şehirde ilk uğradığı kuruluş DGB merkezi oldu. 
Topluca DGB binası önünde duran yürüyüşçülerden bir heyeti DGB yöneticileri kabul ettiler. Yürüyüş heyetiyle görüşen DGB yöneticleri, Türkiye'de Insan Hakları Derneği'nin açtığı kampanyayı desteklediklerini, Türkiye'ye resmi bir heyet gitmesi halinde DGB”- 


Yürüyüşcüler Düsseldorf'ta DGB Merken Yöneticileriyile görüşerek taleplerini ilettiler. 


den de bir temsilci vereceklerini belirttiler. 

Daha sonra yine topluca Rathaus'- a gidildi. Burada Yeşiller'in bürosun-. 
da basın toplantısı yapıldı ve daha sonra tekrar yürüyüşe geçildi. 

Saat 17'de SPD binasının önüne varıldı. SPD yöneticileri, önceden randevu verdikleri halde yürüyüşçülerle görüşmediler. SPD binasında kapıcı- dan başka kimse yoktu. Yürüyüşçülerden birisi SPD'nin bu tavrının, Hamburg'ta meydana gelen ve ölümle so- 


nuçlanan sol içi çatışmalardan ileri, 


geldiğini, Alman gazetelerine, çatışmanın “Devrimci Yol - Sevrimci Sol çatışması” şeklinde yansımış olduğunu, bu durumun son bir kaç gün uğranılan yerlerde de görüldüğü söylendi. 


Gerçekten de, 25 Ekim'den sonra, özellikle SPD yöneticilerinin tavrında hissedilir bir değişim oldu. Herkes gibi onlar da, Uzun Yürüyüş'e katılanların Devrimci Yol'cu olduğunu biliyorlardı. Bazi Alman gazetelerinde, Hamburg'ta 23 Ekim gecesi meydana gelen üzücü olayın “DY ile DS arasındaki bir çatışma” şeklinde sunulmuş olması, (daha doğrusu birilerinin gazetelere bu şekilde bilgi iletmesi) uzun yürüyüşçülere bazı çevrelerin başka bir gözle bakmasına sebep oldu. Örneğin tanınmış SPD milletvekili Freimut 


akşam 20.45'te sona erdi. j 


Duwe, önceden 25 Ekim'e randevu verdiği halde Hamburg olayını gerekçe göstererek randevuyu iptal etti. 
Aynı durum Düsseldorf'ta yaşandı. 

Düsseldorf SPD binası önünde bekleyen yürüyüşçüler, sorumsuz bir grubun, Devrimci Yol adının arkasına gizlenerek işlediği suç nedeniyle haklı bir mücadelenin, -Uzun Yürüyüş'üngölgelenmesine razı olamayacaklarını açıkladılar. Bir anda ve kendiliğinden oluşan bir tepki üzerine SPD binasına girilmesi önerildi. Fakat bu öneri, yapılan tartışmada kabul edilmedi. 
SPD'nin tutumu protesto edilerek tekrar yola devam edildi. 


Saat 17.30 olmuş, hava kararmıştı. Meşaleler yakıldı ve yine Düsseldorf'un en işlek yerlerinden yüründü. 

Düsseldorf'taki yürüyüş saat 20.45” 
e kadar devam etti. Daha sonra kalınacak yere gidildi. Yürüyüşçüler burada bir sürprizle karşılaştılar. Kuru fasulye, patates veya peynirekmekten bıkanlar, o akşam yemekte köfte olduğunu görünce neşelendiler. 

Düsseldorf'taki yürüyüşe, Devrim- 


ci İşçi'den arkadaşların yanısıra Halkın Kurtuluşu taraftarı bazı arkadaşlarla bazı Almanlar da katıldılar. 
Yürüyüşe 90 kişi katıldı. 


31 EKİM 
WUPPERTAL 


31 Ekim sabahı saat 9.30'da Düsseldorf'tan arabalarla Wuppertal'e hareket edildi. Stadthalle'nin önünde Wuppertal'li arkadaşlarla buluşuldu ve saat 10.30'da yürüyüş başladı. Yürüyüşe Yeşiller aktif bir şekilde ve kendi bayrakları altında katıldılar. 
Ayrıca Wuppertal'de bulunan çeşitli siyasal eğilimlerdeki arkadaşlar da yürüyüşte yer aldılar. Yürüyüş şehrin. 
kalabalık semtlerinden geçtikten sonra saat 13.10'da Friedrich Engels'in evinin önünde sona erdi. Yürüyüşçüler şimdi müze haline getirilen evi ziyaret etmek istediler, ancak ziyaret saatinin geçmiş olmsı nedeniyle bu görev yerine getirilemedi. Saat 13,30'da başta Engels olmak üzere tüm şehitler olmak üzere Engels'in evinin önünde saygı duruşu yapıldı: £ 

Yürüyüşe 110 kişi katildi. 

Daha sonra Yeşiller'in bürolarına gidildi, saat 16'da burada basın toplantısı yapıldı. Bu arada yürüyüşçülerden bir grup Bergisch Gladbach'a gitti. Saat 18'de Bergisch Gladbach girişinde kısa süren bir meşaleli yürü-, yüş yapıldı. Uzun yürüyüşçülerin bir bölümü burada kaldı, diğerleri tekrar Wuppertal'e döndüler. Aynı akşam Wuppertal'de bir gece yapıldı. Kalabalık bir topluluğun izlediği geceye sanatçı olarak Wuppertal'de yaşıyan kişiler ve müzik grupları katıldı. Yerel sanatçıların ve müzik grubunun bu anlamlı dayanışması yürüyüşçüleri sevindirdi. Gece devam ederken yürüyüşçülerden bir grup arkadaş ertesi gün Hamburg'ta yapılacak olan Yavuz arkadaşın cenaze törenine katılmak üzere Wuppertal'den ayrıldılar. 


BERGİSCH- 
GLADBACH - 
KOLN .. . 
YÜRÜYÜŞÜ 

31 Ekim akşamı Wuppertal'de kalan grup ertesi gün Bergisch Glad- 


bach'a hareket etti. Bergisch Gladbach'ta önceki akşamki meşaleli yü- 


rüyüşle başlayan faaliyetler, 1 Kasım | 


günü şehrin merkezindeki bir meydanda açılan ştandla devam etti. Pazar olmasına rağmen ştand ilgi çekti ve çok sayıda imza toplandı. SPD ve 


“Yeşiller'le yapılan görüşmeler sonu- 


cunda her iki partinin de yürüyüşü destekledikleri bildirildi. 

Saat 15.30'da şehir merkezinden Köln'e doğru yürüyüş başladı. 1 saat 


sonra Türkiyeliler'in yoğun olarak bu- | 


lunduğu semtte çay molası verildi ve tekrar yürüyüşe devam edildi. 


1 Kasım günü akşam üzeri Köln'e | 


girildi, yürüyüşçüleri Köln'den bir grup arkadaş karşıladı. Karşılama ye- 


rinden itibaren yürüyüş meşaleli bir 


şekilde devam etti. 100'den fazla kişinin katıldığı yürüyüş çevreden ilgiyle izlendi. Bergisch Gladbach - Köln yü- 


“rüyüşü yaklaşık 6 saat sürdükten son- 


ra sona erdi. 


LANAN VAN KAKA 


FDP yetkilileri gereği bile duymadılar. 


Information'a iletiyordu. 


' KASIM , , 
500 KİŞİLİK , 
KÖLN GECESİ 


2 Kasım günü yürüyüşçülerden ba- 
‘ı gruplar partileri, sendikaları ve de- 
1okratik kuruluşları ziyaret ederken ir grup da Dom Kilisesi'nin yanında nza ştandı açtı. 
Akşam saat 17'de ise gece başladı. 
; günü olması nedeniyle geceye katım ancak 500 dolayında oldu. Gece- e, Şivan Perwer, Fuat Saka, Ali Aser, Emekçi, Orhan Temur, Cömert ürküleriyle yer aldılar. Devrimci saatçıların uzun yürüyüşçüleri ve yürüüşün taleplerini desteklemek amaıyla geceye katılmış olmaları anlam- bir dayanışma örneği oldu. Yazar 
)mer Polat ile şair Nihat Behram .onuşmaları ve şiirleriyle geceyi daha laanlamlı hale getirdiler.Ömer Polat, dihat Behram ve Ali Asker'in birlikte apmış oldukları proğram dinleyiciler arafından beğeniyle ve ilgiyle izlendi. 
Geceye Bielefeld'den katılan folkör ekibinin gösterisi de ilgiyle izlendi. 
'roğramın kalabalık oluşu ve saatin iecikmiş olması nedeniyle bazi sanat- arkadaşlar geceye çıkamadılar. Ge- 
:ede Politik Tutuklularla Dayanışma &omiteleri adına bir arkadaş konuşna yaptı ve kampanyanın amaçlarını özetledi. 


3 KASIM VE 
KÖLN'DEN | 
BONN'A DOGRU 
HAREKET 


Uzun Yürüyüş'ün son günlerine geinmişti. 3 Kasım sabahı saat 9'da Xöln-Friesenplatz'da buluşuldu. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yürüyüşe başlandı. Saat 10'da başlayan Jürüyüş bir süre Köln sokaklarında devam ettikten sonra Bonn istikametine yöneldi. Henüz daha Köln içindeyzen polisin gereksiz müdahalelerine “anık olundu. Saat 12 dolaylarında solis yürüyüş güzergahını keyfi olarak değiştirmeye kalkıştı. Alınan izne gö- 
-e caddeden yürünmesi gerektiği halde polis yürüyüşçüleri Ren nehri kenaandaki boş yoldan yürütmek istiyorau. Polis kendi verdiği izni çiğniyordu. 
Yürüyüşçüler bu durumu nehir kenandaki yolda oturarak bir süre protesto ettiler. Polisin provakasyon ortamı yaratmak amacında olduğu anlaşılınca yürüyüşçüler tekrar yollarına devam ettiler. 

Bir süre sonra Köln şehri geride kaldı ve Bonn'a giden ara yollardan yürüyüş devam etti. 20'ye kişinin ara-Jalarla, 140 kişinin de yaya olarak satıldığı Köln - Bonn yürüyüşü herhangi bir olay çıkmaksızın akşam saat 20.00 dolayında Bonn'a ulaştı. Saat 18'den sonra yürüyüş meşaleli gerçekleşti. Yaklaşık 35 km. tutan 3 Kasım'daki yürüyüşün geçtiği semtlerde 


b ee 


CUMHURBAŞKANI 
İLE MECLİS 
BAŞKANININ 
TUTUMU 


` Uzun yürüyüşçüler, başta Cumhurbaşkanı Richard v. Weizâcker 

` olmak üzere Meclis Başkanı Dr. Jenninger ile CDU ve FDP yöneticilerine önceden başvurarak görüşme isteğinde bulundular. Cumhurbaşkanı R.v. Weizsäcker adına Türkel Informatlon'a gönderilen resmi biryazıda, Cumhurbaşkanı'nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle yürüyüşçülerle görüşemiyeceği bildiriliyordu. Yine Türkei Information'a Meclis Başkanı adına gönderilen diğer resmi bir yazıda, Meclis Başkanı Dr.Jenninger'in 
4 Kasım'daki görüşme talebine proğramının yüklü oluşu nedeniyle 

| olumlu yanıt veremiyeceği, fakat yürüyüşçülerin Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan bir yetkiliyle görüşmesini sağlıyacağı belirtiliyordu. CDU ve . İse görüşme talebiyle ilgili başvurulara cevap verme 


Çalışma Bakanı Dr. Blüm ise, görüşme talebini işlerinin çokluğu 


nedeniyle ve üzülerek kabul edemiyeceğini bildiren bir yazıyı Türkei 


şenlik yapıldı, imza toplandı. Saat 17'den sonra oturma eylemi meşalelerle devam etti. 


5 KASIM - 
BASIN 
TOPLANTISI 


5 Kasım sabahı yine erkenden 
Münsterplatz'da ştand açıldı. Yürüyüşçülerin çoğu ştanddaydı. Yürüyüşü temsilen bir heyet ise basın toplantısına katıldı. 

Basın toplantısına, konuşmacı olarak yürüyüş sözcülerinden Erol Şirin'- in yanısıra, avukat Şerafettin Kaya, Kazım Aslan, TÖB-DER yöneticilerinden ve Artvin Devrimci Yol Davası'nda idam cezasıyla yargılanan ve ölecek diye serbest bırakılan Enver Karagöz katıldılar. 

SPD temsilcisi milletvekili Monika Ganseforth ile Yeşiller temsilcisi milletvekili Ellen Olms da sözcü olarak basın toplantısında yer aldılar ve Genel Af ve idamlar konusunda partileri- nin görüşlerini açıkladılar. Her iki par- 


Uzun Yürüyüşün 14. günü: Polis, yürüyüşü provake etmek; dragkıyla;s! 
önceden izin verilen yolda yürünmesini engellemeye çalışıyor. Yürüyüşcüler bu durumu bir süre oturma eylemi yaparak protesto ediyorlar. 


4 KASIM 

OTURMA 
EYLEMİ, PARTİ 
ZIYARETLERİ ve 


3 Kasım akşamı yürüyüşçüler iki 
ayrı yerde kaldılar. 4 Kasım sabahı Münsterplatz'ta toplanıldı. Parti ziyaretlerine katılacak heyetler oluşturuldu ve adı geçen meydanda imza ştandı açıldı. 

Saat 11.30'da ise Münsterplatz'- dan T.C. Büyükelçiliği'nin bulunduğu Bad Godesberg'e yürüyüşe başlandı. 
Güzergah üzerindeki sokaklardan geçildikten sonra Büyükelçilik'in bulunduğu sokağa gelinmişti. Yaklaşık 12 
km.lik bir yürüyüş yapılmıştı. Saat 14.00 dolayında Büyükelçilik'in bulunduğu sokağa gelinmişti. Polisin elçiliğe giden. yolları tuttuğu görüldü. 
Polis yürüyüşçülerin önüne barikat kurmuştu. Yürüyüşçülerin topluca elçilik önüne gelmeleri engellendi. Yürüyüşçülerin israrı üzerine polis telsiz aracılığıyla elçilikle bağlantı kurdu ve elçilikte memurlardan başka kimse- nin olmadığını söyledi. Yürüyüşçüler bunarağmen bir heyet halinde elçiliğe gideceklerini ve taleplerini ileteceklerini belirttiler. Bir süre bekleme oldu. 
Daha sonra polis şefi, 3-4 kişilik bir heyetin elçiliğe gidebileceğini, fakat yetkililerle görüşüp görüşmeme konusunda kendisinin bir şey söyleyemiyeceğini açıkladı. Bunun üzerine yürüyüşçüleri temsilen 3 kişilik bir heyet elçiliğe gitti. Heyete elçiliğin kapıları açılmadı, içerde bulunan bir memur- la yapılan görüşme de bir sonuç vermeyince, heyet, Genel Af imza metinleriyle Devrimci İşçi bildiri ve özel sayılarını kapının önüne bırakarak oradan ayrıldı. 

Daha sonra otobüs ve arabalarla tekrar Bonn'a dönüldü. 

4 Kasım akşamı saat 10'a kadar 
Bonn şehrinin merkezi yerindeki diği ii Kü vt YANE Ma iii, ve 


tinin temsilcisi, 10 Aralık'ta Ankara'- daki Af yürüyüşüne resmi temsilci 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Yütüyüşün bazı bölümleri gece yapıldı. Gece yürüyüşlerinin tamamı meşaleli gerçekleştirildi. 


YEŞİLLER'İN , 
AKTİF DESTEGİ 


Oluşturulan 2. heyet ise aynı gün Yeşiller'i ziyaret etti. 
Yeşiller'in parlamento üyeleriyle yapılan görüşmede, yürüyüşün amaçları ve Türkiye'deki son siyasi gelişmeler anlatıldı. 
Yeşiller, eylemi ve eylemin taleplerini desteklediklerini, Türkiye'ye gidecek heyete temsilci vereceklerini, basına sözcü göndereceklerini, ayrıca parlamentoda Türkiye üzerine genel görüş- 


me açmayı deneyeceklerini açıkladılar. 


SPD TALEPLERİ 
DESTEKLİYOR 


Heyet üyeleri toplantı halinde bulunan SPD Parlamento İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ile görüştüler. Toplantıya arkadaşlarımızı kabul eden SPD'liler Türkiye ile ilgili olarak arkadaşlarımızın anlattıklarını uzunca bir süre ilgiyle dinlediler. Bu görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Heyet üyeleri- nin anlattıklarından etkilenen SPD milletvekilleri, kendilerinin ve partilerinin Genel Af konusunda, idam ve iş: kencenin durdurulması “konusunda daha yoğun bir çaba içine gireceklerini ve Türkiye'ye gidecek heyete temsilci vereceklerini, ayrıca basın toplantısına da bir temsilci gönderecek- 


göndereceklerini belirttiler. 


lerini açıkladılar. 


Bonn'daki basin toplantısına yürüyüşcülerin yanısıra Av. Şerafettin Kaya ile SPD ve Yeşiller Milletvekilleri partilerini temsilen katıldılar. 


İ ALMAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI'NIN 
TUTUMU 


4 Kasım'daki ilk görüşme Federal Dışişleri sözcülerinden Dr. 
Born'la yapıldı. Heyette, Uzun Yürüyüş basın sözcülerinden bir arkadaşın yanısıra, 84 yılında idam edilen Hıdır Aslan'ın ağabeyi Kazım Aslan, darbeden sonra işkenceyle öldürülen Z. Abidin Ceylan'ın kardeşi Âli Asker ve TÖB-DER merkez yöneticilerinden Abdullah Birol yer almıştı. 

Heyetteki arkadaşlar dışişleri sözcülerinden Dr. Born'a yürüyüşün amaçlarını anlattılar, Türkiye'deki siyasi durumu özetlediler ve Alman Hükümeti'nin Genel Af ve idamların durdurulması için girişimde bulunmasını talep ettiler. Dr. Born ise, “bir başka ülkenin içişlerine karişamıyacaklarını, fakat tüm dünyada idam cezasının kaldırılmasından F. 
Alman Hükümeti'nin memnunlük duyacağını” belirtti. Heyetteki arkadaşların ısrarlı soruları üzerine ise, kendisinin F. Alman Hükümeti adına konuştuğunu, idam cezalarının kaldırılmasını selamlayacakları şeklindeki sözünün Alman Hükümeti'nin görüşü olarak her yerde açıklanabi-İeceğini, Genel Af konusunda herhangi bir açıklama yapamıyacağını belirtti. Yapılan görüşmenin 5 Kasım'daki basın toplantısında kamuoyuna duyurulabileceğini söyleyen Dr. Born'un yanından ayrılan heye SPD'ye gitti. 


BE GUR nd Bl Gini alin Gin ini in ii 


m UN EN LEZ RE EEE GE KE KE ES 


YÜRÜYÜŞÜN 
SON 
SAATLERİ 


Basın toplantısından sonra Münsterplatz'ta uzun yürüyüşçüler tekrar bir araya geldiler. Yaklaşık 1 saat süren bir tartişma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Uzun Yürüyüş'ün bazı yönleri hariç olumlu sonuçlar vermesi nedeniyle eylemin 


sona erdirilmesi, heyet oluşturma faa- 


liyetlerinin yoğunlaştırılması, Türki- 


ye'deki adalet sisteminin ve 12 Eylül ` 


rejiminin yargılanacağı bir uluslararası mahkemenin kurulmasi için girişimde bulunulması, hala devam eden siyasi davaların protesto edilmesi amacıyla 88 yılının ilk ayında yeni ve farklı bir eylemliliğe hazırlanılması, yürüyüşün ortaya çıkardığı sonuçların ve ilişkilerin örgütlendirilmesine başlanılması şeklindeki öneriler benimsendi ve bu önerilerin gerçekleşmesi için tüm Devrimci İşçi birimlerinde tartışmaların yapılması ve yine bu önerilerin diğer sol gruplara iletilmesi kararlaştırıldı. 


Toplantıdan sonra, halay çekildi, marşlar söylendi ve kısa bir miting yapıldı. Bir süre daha meydanda imza toplandıktan sonra saat 14.00 dolayında topluca and içildi ve dağılındı. 


Uzun Yürüyüş toplam 21 şehirden geçti, şehirlerdeki yürüyüşlere katılım toplam 1618 oldu. Bu sayı bazı şehirlerde yapılan gecelere katılımla 2000” e yükseldi. 


5 bini yürüyüş sırasında olmak üzere kampanyamızın başladığı Ekim ayının ilk günlerinden bu yana toplamı 
11 bin imza toplandı. 


Uzun Yürüyüş'le ilgili olarak çıkarılan bildiri ve özel sayı ise toplam 70 ! 


bini buldu. 
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OKAN A7 ONANAN 


9 Kasım günü Enschede'den başlayan ve sırasıyla Hengelo, Almelo, Deventer, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag güzergahını takip eden yürüyüş başarılı bir şekilde tamamlandı. Yürüyüşçüler, toplam 300 km'yi bulan yolun tamamını bisikletle dolaştılar. 

Yürüyüş, Türkiye'de İnsan Hakları 


Derneği'nin düzenlediği kampanyayı 


desteklemek, idam cezalarının kaldırılması ve politik tutukluların serbest bırakılması talebini Hollanda kamuoyunun gündemine getirmek için düzenlendi. 


Bisikletli yürüyüşçüler, uğradıkla- 
'rı şehirlerde şu faaliyetleri gerçekleştirdiler: 

Enschede, Deventer, Amersfoort, 
Den Haag belediyeleri ziyaret edildi. 
Belediye yetkililerine kampanya ile ilgili bilgiler ve somut talepler anlatıldı. Bu ziyaretlerimiz sıcak bir ilgiyle karşılandı. Yürüyüşçüler toplantı salonlarına topluca davet edilerek çaykahve ikram edildi. Görüşmeye katılan belediye görevlileri kampanyamızı ve taleplerimizi candan desteklediklerini ifade ettiler. Yerel basın mensuplarını telefonla çağırarak, ziyaret- in basına yansıtılmasını bizzat sağladılar. 


Enschede'de; PVDA, D 66, PSP, 
Sol Birlik (Hollanda Solu) partileri, Hengelo'da SP, Deventer'de VVD, PSP,Amsterdam'da PVDA, SAP, PSP, yine Den Haag'da iki ayrı parti PVDA ve Links Party ziyaret edildi. Bu parti temsilcileriyle Türkiye'de insan haklarının ihlalı,idam cezaları, işkence ve politik tutukluların durumu üzerine söyleşi yapıldı. Türkiye'de idam cezalarının kaldırılması ve politik tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için konuyu partileri aracılığıyla Hollanda parlamentosunun gündemine getirmeleri ve Türkiye hükümetine bu konuda baskı yapılması istendi. 

Deventer,Amsterdam ve Den Haag’ 
da kilise ziyaretleri, Deventer'de Barolar Birliği şubesine ziyaretler yapıldı, 


Bu arada bazı şehirlerde kilise, Barolar Birliği şubesi, Türkiyeli Işçiler Dernekleri de ziyaret edildi. 


HOLLANDA'DA 
BİSİKLETLİ 


Ziyaret ettiğimiz kurum temsilcilerinin tamamı kampanyamızı desteklediğini ifade etti, Hatta bir kısım kuruluş açtığımız imza kampanyasını kendi çevrelerinde sürdürmek istediğini belirterek yürüyüşçülerden imza formlarını aldı. Toplayacakları imzaları bir hafta içinde yürüyüş komitesi- ne ileteceklerini söylediler. 


Kuruluşlara yapılan ziyaretlerden sonra yürüyüşçüler uğradıkları şehrin kalabalık merkezlerinde halktan imza topladı. Şehir içinde bisikletli gösteri yürüyüşü yapıldı. 

Yürüyüşçüler 1770 imza toplayarak Den Haag'a vardılar. 

Yürüyüşçüler, Deventer'de Türkiyeli işçiler tarafından, Amersfoort'ta TIGD'de, Amsterdam ve Den Haag'da birer kilise tarafından gece misafir edildi. 

13 Kasım günü düzenlenen basın 


toplantısına basın, parti, kilise temsilcilerinin yanı sıra Insan Hakları Derneği Başkanı Nevzat Helvacı da katıldı. 


Hilversum radyosu Türkçe yayınında yürüyüşle iligili bir röportaj yaptı. Ayrıca NOS pasaport proğramcıları yürüyüşü filme aldılar. Bu film daha sonraki günlerde televizyonda gösterildi. Yürüyüşçülerin geçtiği bölgeler- de yerel basında konu ile ilgili resimli haberler yeraldı. 

İmza toplama esnasında, halkın 


büyük bir bölümünün imza kampan- 


yasını imzalarıyla desteklemesinin 


yanısıra Genel Af'fa karşı olduğunu açıklayan ' kişilere -de- rastlandı. Bu kişiler, adi suç işleyenlerin affına karşı olduklarını belirtirken politik tutukluların serbest bırakılmasına karşı olmadıklarını açıklamaları dikkati çekiyordu. 


Taleplerimiz arasında yeralan; Türkiye'de insan haklarını gözetleme komisyonunun oluşturulması ve bu komisyonun 12 Eylül adaletini yargılayan bir mahkeme kurması önerisi, başta PVDA temsilcileri olmak üzere görüşme yapılan bir çok kurum temsilcisi tarafından ilgiyle karşılandı. Bu konuda yapılacak çalışmalardan bilgilendirilmelerini, öneri doğrultusun- da pratik adımlar atıldıkça kendileri- 


nin de bir şeyler yapabileceklerini ifa- 


de ettiler. 

Bisikletli yürüyüş 15 kişilik bir delegasyonla gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca “Niçin YÜrüyoruz” başlığını 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taşıyan bildiriler Hollandaca ve Türkçe olarak dağıtıldı. 


Yürüyüşçüler, yağmurlu ve rüzgar- lı havaya aldırmaksızın büyük bir özveriyle ve başarıyla yürüyüş proğramını tamamladılar. Bisikletli yürüyüş Hollan'da Devrimci Işçi ve Insan Hakları Komitesi tarafından birlikte örgütlendi. Yürüyüşten sonra yapılan değerlendirmede kampanyanın bu eylemden sonra çeşitli biçimlerde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Hollanda'- daki Devrimci Yol ve Devrimci Işçi taraftarları bu doğrultudaki çabaları yoğunlaştırma kararı aldılar. 


DEVENTER'DE 
GECE 


Hollanda'nın Deventer şehrinde 22 Kasım'da İnsan Hakları ve Demokrasi Gecesi yapıldı. Geceye 300 kişi katıldı. Gecede türküleriyle Ali Asker, şiirleriyle de Kırmızıgül Sanat ve Kültür Dergisi'nden şairler yer aldılar. Yapılan konuşmalarda, Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve Genel Af mücadelesi dile getirildi. 


Baştarafı 8. Sayfa'da 


İSVİÇRE'DE 
GENEL AF 
KAMPANYASI 


insan Hakları Derneği'nin başlatmış olduğu kampanyayı destekleme faaliyetleri İsviçre'de gündeme gelmiştir. İsviçre'deki Devrimci İşçi taraftarları kampanya ile ilgili geniş bir bildiri ve Özel Sayı dağıtımı yapmışlardır. Öze yandan Basel'de, Devrimci İşçi, Sol Birlik, Kurtuluş, Devrimci Marksistler, Devrimci Kurtuluş taraftarları bir komite oluşturarak Genel Af kampanyasını birlikte örgütlemeye başlamışlardır. Bu komite aracılığıyla sürdürülen imza kampanyası daha sonra değişik faaliyetlerle devam ettirilecektir. 

Öte yandan Cenevre'de kampanyayı tüm sol örgütlerle birlikte yürütme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
Zürih'te de benzer bir çalışma yürütülmektedir. 


DESTEKLEYENLERİN 
BİR BÖLÜMÜ 

Türkiye Halklarının Taleplerini Destekleme Kampanyamız ve Genel Af yürüyüşü geniş bir kesim tarafından desteklendi. Yer darlığı nedeniyle bunlardan ancak bir bölümünü yayınlayabiliyoruz. — PAS e R Pa 
Uwe Hüser, Yeşiller Milletvekili/ Petra Kelly, Yeşiller Milletvekili/ Lisolette Woliny,Yeşiller Milletvekili/ Angelika Beer, Yeşiller Milletvekili/ Ellen Olms, Yeşiller Milletvekili/ Peter Sellin, Yeşiller Milletvekili/ Regula Bott, Yeşiller Milletvekili/ Dr. Wilhelm Knabe, Yeşiller Milletvekili/ Gerd Andres, SPD Milletvekili/ Jannis Sakellarlou, Avrupa Parlamentosu SPD Milletvekili/ Dr. Louis F. Peters, Avukat/ Gerd Bastian, Alman ordusu emekli generali ve Yeşiller Milletvekili/ Bremen devlet ve üniversite kütüphanesi/ Victor Pfaff, Avukat/ Dr. Marx, Reinhard, Af 


Örgütünden ve avukat/ Klaus Thüsing, Eski SPD Milletvekili/ Hans Günter Schramm, Barış Listesi Bavyera Meclisi üyesi/ Dr. Heiner Züttner, Doktor/ Prof. Server Tanilli/ Melike Demirağ/ Şanar Yurdatapan/ Yeşiller Fraksiyonu 


Hannover/ Aşağı Saksonya SPD-Fraksiyonu Miiletvekilleri/ Heidi Alm-Merk, SPD Aşağı Saksonya Milletvekili/ 


Heinz Knappe, Yazar/ Hüseyin Erdem, Yazar/ Frankfurt Alman Posta Sendikası/ Yavuz Top/ Musa Eroğlu/ Prof. 
Dr. P. Ossorjo/ Stefan Reid, Avükat/ Johannes Santen, Avukat/ Ulrike Donat, Jutta Kassin, Avukat/ Yücel Top, DISK/Murat Tokmak, DİSK-Maden İş başkanı/ Marta-Lina Bode, Avukat/ İsveç Komünist Partisi/ Yeşiller Hamm/ 


Protestan Kilisesi, Hamburg-Harburg/ Habib Bektaş, Yazar/ Erika Trens, Yeşiller Milletvekili/ Tilo Scheuemann, 


;Reimund Schraad, doktor/ Heinz Lang, DKP-Yönetimiriden/ Reinhard Hocker, Bilim ve Eğitim Sendikası Köln/ Wolfgang Lies, Kamu Hizmeti Sendikası Bonn/ Ali Asker, ozan/ Volkert Ohm, Avukat/ H. Werner Odendahl, avukat/ Dr. Günter Simon/ Dursun Akçam, yazar/ Heinrich Schubert, Avukat/ Sybille Jacobs, Af Örgütü/ Helmut Oberdiek, Af Örgütü-Londra/ Hans Dieter Rechelm,Bavyera Yeşiller/ Werner Gammelin, Doktor/ H.U. Scolze, Doktor/ Harri Gerson, N. Rudel, Eduard Abbreut, Avukat/ Jeffs Ulsburas, Avrupa Parlamenteri, Belçika/ Hans Göran Frande, Anitta Johannson, Eva Johannson, İsveç Sosyal Demokrat Parlamenterleri/ Oswald Söderquist, 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> ali Komitesi Amnesty for Women,Berlin/ Birgit Löhr, Pedagogf... Re re 


ASIL ÖNEMLİ OLAN 
CEZAEVİNDEKİLERİN 
DIŞARI ÇIKMASIDIR! 


rununu da tartışma gündemine sokmaktadır. Her iki parti, birleşme programlarını, rejimin kabul edebileceği bir sınıra getirmek suretiyle yasallaşma ve legalleşme aşamasına ulaşmayı tercih etmişlerdir. 
Evren, ideolojik planda verilen tavizleri yeterli bulmamış olmalı ki, T'K'P'lilere, “eğer Avrupa komünizmini benimserseniz, belki o zaman size izin verebiliriz” demektedir. Gerçi T'K'P, Avrupa Komünizminden de geri bir çizgidedir, ama iktidar onları zorlamaktadır. Bu yöndeki girişimlerin ayrı bir yazı konusu olduğu muhakkaktır. 

Şimdilik bu konuyu bir yana bırakarak bu süreçte yurtdışındaki devrimciler ve sol güçler için asıl önemli olan politikanın ne olması gerektiğini kısaca vurgulayalım. 

Şüphesiz şu anda yurtdışında zorunlu olarak bulunan bir çok kişi ülkeye dönmek arzusundadır. Herkes bir biçimiyle bu sorunu çözmekle yüzyüzedir. Yurtdışındakilerin Türkiye'ye dönüşlerinin bütün anlamı ve değeri, lekesiz ve gölgesiz oluşuna bağlıdır; devrimci güçlere zarar verme. 
mesine, solun hedefinin şaşırtılmamasına, ve en önemlisi de, halklarımızın bağımsız devrimci seçeneğinin yaratılmasına katkıda bulunmasına bağlıdır. y 
Yine şüphesiz, bir Genel Af, dışardakilerin bir çoğunun geri dönüşünü f kolaylaştıracaktır. Ne var ki bu gerçek, devrimci güçlerin ülkeye dönüş * perspektifini Genel Af'a tabi kılmamalıdır. Burada sözkonusu olan tek tek j kişilerin, ya da grupların dönüşü değil, yurtdışındaki geniş bir kesimin dönüşüdür. Sorunu bu çerçevede ele almayan bir mantığın anti-faşis mücadeleye olumlu katkılarda bulunması sözkonusu olamaz. -$ 


Bütün bunların sonucunda söylenmesi gereken şudur: : 

© Bugün asıl önemli olan, içerdekilerin, cezaevindekilerin özgürlüğe kavuşturulmasıdır. y 
© Bugün asıl önemli olan, ülke içindeki yarım milyon ilerici ve devrimci- “ nin cezalarının tamamen silinmesidir. i 


@ Bugün asıl önemli olan, emekçi halklarımız üzerindeki yasakların kalkmasıdır. 

© Bugün asıl önemli olan, Türkiye Halklarınin faşizme karşi mücadele haklarının meşrulaşmasıdır. k 


© Ve bugün asıl önemli olan, yurtdışında bu kapsamda bir 3 


tandaşlıktan çıkarılanlar, sanatçilar ya da siyasi parti/sendika " yöneticileri için değil, bunların yanısıra yüzlerce devrimci için düşünülmesidir. 

© Evet şu anda asıl önemli olan, dışardakilerin içeri dönmesi 3 
değil, cezaevindekilerin dışarı çıkmasıdır.Bu yönde yurtdışında harcanan çabalar. 3-9 meshur sahsivetin dânüsü icin harcas 


mücadelenin örgütlenmesi ve geri dönüş olayının sadece vam 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T'K'P ve TİP'in dönüş politikası üzerine: 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T'K'PveTİP Genel Sekreterleri'nin 16 Kasım'da Türkiye'ye dönüşleri ve daha sonraki olaylar sağ'da ve sol'da çeşitli tartışmalara yol açtı. Siyasi iktidar ve yandaşları, kurulmuş bir saat gibi anti-komünizm edebiyatına dört elle sarıldılar ve cezaevlerindeki binlerce devrimciyi unutturma ve Genel Af mücadelesinin önünü tıkama planlarını 


rahatlıkla uygulayabilecekleri bir ortam yaratiılar. 


TİP bir yana bırakılırsa, T'K'P gibi 40 yıldır dışarda olan bir partinin ülkeye dönme kararı olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Ne var ki, bu dönüşün maliyeti, amaçları ve sonuçları gözönüne getirildiğinde görünürdeki olumluluk hemen kaybolmaktadır. 


T'K'P ve TİP yöneticilerinin dönme kararını açıklayıp uyguladıkları sırada Evren-Ozal iktidarı içeriye ve dışarıya yönelik bir dizi manevra içindeydi. 


Bu manevraların başında, halka yönelik baskı ve şiddet politikalarını meşrulaştırıcı provakatif eylemlerle (ANAP binalarının bombalanması v.b.) “12 Eylül öncesi- ne dönmek” türünden tehditler gelmekteydi. Ikinci olarak ise, Siyasi iktidar, bazı alanlarda attığı adımlarla rejimin normalleştiği izlenimini yaratmaya çalışıyordu. Normalleşme görüntüsü, rejimin temel yapısı ile işleyişinde ve yönetim metodunda ya da iktidarın temel dayanaklarında değil bazı tali alanlarda yaratılmaktaydı. Halkı doğrudan ilgilendiren ekonomik ve politik sorunlarda değil, önemsiz sayılacak bazı sorunlarda yumuşama belirtileri görülmekteydi. 


Şöyleki: 

1,5 milyon kişi “sakıncalı” ilan edilip yurtdışına çikarılmazken ve bu kişiler her türlü haktan yoksun bırakılirken bazı meşhur şahsiyetlere özel pasaport verilmekteydi. 

Emekçi yığınlar yasak çemberiyle kuşatılır ve bu durumun devamı için devletin bütün olanakları kullanılırken ve binlerce devrimci ve sosyalist ya tutuklu ya da yasaklıyken sosyalist ya da komünist partisinin kurulabileceği görüntüsü yaratılıyordu. 

Daha çarpıcı bir örnek ise şudur: 

Bilindiği gibi 12 Eylül'den sonra 1,5 milyon kişi sakıncalı ilan edilmiş, bunlardan yarım milyonu çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Bu yarım milyon cezalının bir bölümü halen cezaevinde, bir bölümü ise yurtdışındadır. Cezası bitip tahliye olanlarla, mahkemesi halen tutuksuz devam eden binlerce kişi ile yurtdışında yaşayan devrimciler toplum duşmanı, cani ve yıkıcı kimseler olarak tanıtılmaktadır. 

Siyasi iktidar bu tabloyu değiştirmek yerine şu tür hilelere başvurmaktadır: 

Toplumun genel bir talebi haline gelen Genel Af'ın önünü tıkamak amacıyla infaz yasası örneğinde olduğu gibi bazı aldatıcı düzenlemelere gitmektedir. 

Ikinci olarak, yurtdışındaki binlerce siyasi kişi arasında ayrım yaparak bunların çok az bir bölümünün ülkeye dönüşünü kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Hükümet “Fikir suçlusu ya da siyasi parti yöneticisi olan, idari sebepler- 

le vatandaşlıktan çıkarılan, haklarında dava açilmamış olan kişiler dönsün, onlara kolaylık sağlayacağız.” demektedir. 

Oysa, şu anda yurtdışinda bulunan siyasilerin büyük bir bölümü hükümetin bu ölçülerine uymamaktadır. Iktidar, içerde ve dışarda bulunan binlerce devrimciyi siyasi kişiler olarak değil, “teröristler” olarak görmekte ve göstermektedir. 

Bu durumda, ANAP'ın Avrupa'ya şirin görünmek için muhtemelen 29 Kasım Genel Seçimleri'nden sonra yapacağı yeni düzenlemeden yararlanacak insan sayısı 100- 150'yi geçmeyecektir. 

Evren-Ozal Faşizmi'nin bu tür yollara başvurması normaldir. Normal olmayan ve sağduyuyla bağdaşmayan tutum ise, kendisini solcu olarak tanımlayanların bu planı 


| kolaylaştırıcı işler yapmasıdır. 


İKİ GENEL SEKRETER VE 


İYARIM MİLYON CEZALI İLE 


BİR BUÇUK MİLYON 
SAKINCALI 


T'K'P ve TİP yöneticileri, Özal'ın batı karşısındaki bazı açmazlarından yararlanmak istemişler, fakat sonuçta, 1,5 milyon sakıncalıyı, yarım milyon cezalıyı, 5 bin dolayında» ki siyasi tutukluyu ve bütün bunları kapsayan Genel Af mücadelesini unutturan politikalara hizmet etmişlerdir. 

Cezaevlerindeki ve ülke icindeki binlerce devrimcinin 


özgürlüğü sorunu, yurtdışındaki yüzlerce kişinin ülkeye dönme konusundaki haklı talebi, iki genel sekreterin özgürlüğüne indirgenmiş, kamuoyunun ve solun dikkati asıl sorunlardan uzaklaştırılmıştır. 

TB'K'P'lilerin bu şekildeki dönüşleri, ne yazık ki Özal'ı değil T'K'P'yi ve Solu açmaza almıştır. Gerçi Özal, Kutlu ve Saygın'ın uçaktan iner inmez gözaltına alınışları yüzünden Avrupa karşısında, (hükümetler nezdinde olmasa bile kamuoyu önünde) zor duruma düşmüş, liberallik imajı gölgelenmiştir. Bu bakımdan Kutlu ve Sargın'ın son eylemleri, Türkiye'de demokrasinin olmadığı şeklinde yıllardır Avrupa'da savunulan gerçekleri bir kere daha doğrulamıştır. 
DİSK ve Barış Derneği yöneticilerinin serbest bırakılmasıyla Türkiye'de demokratikleşmenin başladığına kendilerini inandıran bazı Avrupa'lı komünist ve sosyal demokrat çevreler, Kutlu ve Sargın gözaltında bulunduğu sürece herhalde kendilerini sorgulayacaklardır. Kutlu ve Sargın serbest bırakılınca da tekrar rahatlayacaklardır. Çünkü onlara göre, demokrasi eşittir T'K'P'nin yasallaşmasıdır. 
Halkın durumu, Solun konumu onları fazlaca ilgilendirmemektedir. 


T'K'P ve TİP Genel Sekreterlerinin bu şekildeki dönüşleri ülkedeki ve yurtdışındaki sol güçlerin mücadele proğramını sakatlayan, solu gereksiz bir gündem değişikliğine zorlayan ve binlerce kişinin “terörist” gösterilmesine katkıda bulunan bir dizi olumsuz sonuç yaratmış bulunmaktadır. 

Öyle ki, Kutlu ve Sargın'ın gözaltına alındığı günlerde bazı şehirlerde çok sayıda devrimci gözaltına alınmış ve işkence tezgahına çekilmiş olduğu halde basının ve Avru» pa'lı komünistlerin gözü nedense bunları hiç görmemiştir. 
Devrimci Yol'a ve diğer siyasi hareketlere mensup devrimcilere işkence yapılması, onların uzun süre cezaevinde kalması kimilerine normal gelmektedir. Çünkü onlar, “anarşist” ya da “terörist”tirler! Haydar Kutlu, havaalanın- da polisler tarafından yaka paça edilince, gazetecilere şöyle bağırıyormuş: “Biz anarşist miyiz, niye tekme tokat götürülüyoruz?” 

Kutlu'ya ve O'nun gibi düşünen bazı Avrupa'lı çevrelere göre, “anarşistlerin” tekme-tokat dövülmesi, işkence görmesi, idam edilmesi, 7 yıldır cezaevinde çürümesi normal ve belkide demokrasinin icabı... 

Kutlu ve Sargın'la aynı günlerde Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan bir grup Devrimci Yolcuya polis herşeyi yapabilir, mübahtır, çünkü onlar “anarşisttir”,“teröristtir”!.. 

Kutlu ise parti yöneticisidir ve üstelik komünisttir. Bu nedenle onun gözaltına alınması kabul edilemez, çünkü öyleleri gözaltına alınınca demokrasi ihlal edilmiş oluyor!.. 

Evet, mantık budur. Bu mantık kabul edilemez. 

Biz, Kutlu ve Sargın'ın yaka-paça gözaltına alınmasını şüphesiz kınıyoruz, bunun anti-demokratik bir uygulama olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Aklı başında hiç bir solcu, adı geçen kişilerin gözaltına alınmasından memnunluk duymaz, duyamaz. 

Bizim işaret etmeye çalıştığımız konu, T‘K’P yöneticilerinin dünkü ve bugünkü mantıklarının (ve onlar gibi düşünen bazı Avrupa'lı çevrelerin tutumunun) bırakınız komünistliği demokratlık ölçüleriyle bile bağdaşmadığıdır. 

Gözleri Barış Derneği davasından başka hiçbir davayı görmeyen, T'K'P davalarına bile sahip çıkma cesaretini gösteremeyen T'K'P ve yandaşları, kendi dışındaki devrimci güçleri ve halkı terörist olarak göstermeye ve kendilerine bu yollarla meşruiyet sağlamaya çalıştığı sürece demakrasi mücadelesine zarardan başka bir şey veremezler. Kimilerinin gözünde “demokrasi kahramanı” haline gelseler bile... 

T“K'P'ler ve onlar gibi düşünen çevreler bu tür çifte standartlardan vazgeçmeli, kendi geleceklerini ve meşruiyetlerini devrimci güçlerin ezilip yokedilmesine ve tecrit edilmesine bağlamamalıdırlar. T'K'P'nin binlerce devrimcinin tutsaklığına karşılık olarak özgürleşmesi ve yasallaşması hiçbir insani ve siyasi ölçüyle bağdaşmaz. 

Özetle, Türkiye'nin temel sorunlarını, halkı yasaklı oluşunu ve binlerce devrimcinin tutuklu oluşunu gizleyip unutturan politik çıkışlar, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin, yurtdışında ise dayanışma hareketinin hedeflerini 

çarpıtmaktan başka sonuç yaratmamaktadır. 


- BU SÜREÇTE ASIL 
ÖNEMLİ OLAN NEDİR? 


TK'P ve TİP'lilerin bu şekildeki dönüşü, şüphesiz ideolojik-siyasi görüşlerden verilmiş tavizlerin varlığı so-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ULUSLARARASI 
MAHKEME 
ŞUBAT-MART 
AYLARINDA 
YAPILACAK 


“Türkiye Halklarının Taleplerini Destekleme Kampanyası”nın hedeflerinden birisi de 12 Eylül Dönemi'nin yargılanacağı bir Uluslararası Mahkeme'nin oluşturulması idi. Uzun 


Yürüyüş sırasında ve sonrasında bu hedefin gerçekleşmesi için çeşitli adımlar atıldı. Böyle bir mahkemenin oluşumuna katılabilecek olan kişi ve kuruluşlarla görüşmeler ve tartışmalar yapıldı. Aldığımız ilk sonuçlar oldukça sevindirici. 
Yakında oluşturulması planlanan Girişim ve Koordinasyon Komitesi, başta Türkiye'li siyasi gruplar, sendikacılar, yazarlar, işkence görmüş, tutuklu olarak cezaevlerinde kalmış kişilerle vatandaşlıktan çıkarılanlar olmak üzere çeşitli ülkelerin tanınmış kişilerine, şimdiye kadar Türkiye'ye heyet olarak gidip elmiş kişilere, sendikalara, avukat kuruluşlarına, partilere, İnsan Hakları kuruluşlarına, Af örgütüne, parlamenterlere, yazarlara başvurarak Uluslararası Mahkeme'de yer ve görev 
almalarını işteyecektir. 15 Şubatile 15 Mart tarihleri arasındâ 3 
gün sürecek şekilde planlanan Uluslararası Mahkeme ile ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra çeşitli biçimlerde kamuoyuna duyurulacaktır. 
Bütün devrimci, demokrat, ilerici kişi ve kuruluşları 12 Eylül. 
döneminin yargılanacağı Uluslararası Mahkeme'nin çalışmalarına katılmaya, Halklarımızın özgürce konuşup, taleplerini ve yargılarını bütün dünyaya ilan edecegi bu platforma katılmaya 


çağırıyoruz. 


GENEL AF İÇİN 
TÜRKİYE'YE | 
HEYET GİDİYOR 


Genel Af heyeti, Hükümet yetkilileriyle, partilerle, tutuklu yakınlarıyla görüşecek ve 12-13 
Aralık tarihlerindeki o İnsan 
Hakları Derneğinin Genel Kurulu'na katılacak. 


Politik Tutuklulara Özgürlük Yürüyüşümüzün taleplerin- den ve hedeflerinden birisi olan Türkiye'ye parlamenterlerden oluşan bir heyetin gitmesi gerçekleşiyor. İçinde SPD Milletvekili Monika Ganseforth ile 
Yeşiller (o Milletvekili -Ellen Olms'un yer aldığı heyet 
9 Aralık ile 14 Aralık tarihleri 


Genel Af heyeti, yurtdışında 
Genel Af için toplanan imzaları beraberinde götürerek bunları arasında Ankara'da olacak. ilgililere teslim edecek. İ 
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